
EVANCO : 5-daagse naar het Sauerland. 

Datum: 18-22/09/2023 

 

Sauerland is een middelgebergte tussen de steden Hagen, Siegen en Korbach en is ongeveer zo 
groot als twee Vlaamse provincies. Het oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op zowel 
Nederlanders als Vlamingen. De Nederlanders eren er één van de stammoeders van het Huis van 
Oranje: Koningin Emma, tweede  echtgenote van Willem III en moeder van koningin Wilhelmina. 
De Vlamingen voelen zich aangetrokken tot het gebied omdat ze daar tussen 1 april 1946 en juni 
2004 hun militaire dienst vervulden of er permanent gestationeerd waren. 

 

Het natuurgebied kenmerkt zich door beboste bergtoppen, talrijke stuwmeren en prachtige 
vakwerkdorpjes die grotendeels onbeschadigd WO II zijn doorgekomen. 

De hellingen trekken 's winters vooral skiërs en langlaufers aan, maar 's zomers genieten 
natuurliefhebbers van de prachtige wouden, de pittoreske dorpjes en de lekkere maaltijden. 

Het gebied is geografisch nauwelijks afgebakend, maar de natuur heeft er stand gehouden tegen 
de oprukkende industrie. 

Een verrassende reis vol afwisseling. Bovendien verblijven we en een prachtig 4* hotel, Hotel 
Winterberg Resort te Winterberg. 

Hotel Winterberg Resort **** 
 

Dag 1 : Antwerpen  – Soest – Winterberg (360 km) 

 

Der Wilde Mann te Soest 

Via de Belgische en Duitse autostrades rijden we door het ganse ‘Ruhrgebiet’ naar Soest. Uiteraard 
lassen we een stop in voor een koffie met koffiekoek. Rond de middag komen we aan in Soest 

waar we van een lichte lunch genieten. Daarna maken we kennis met deze prachtige stad met 
zijn merkwaardige gebouwen: het renaissance Raadhuis, de romaanse Sankt Patrocli-Dom, de 
Sankt Petrikirche, gebouwd als romaanse basilica in de 12e eeuw en wandelen langs de talrijke 
vakwerkhuizen. Vrije tijd voor wie op eigen tempo nog eens op verkenning wil gaan. 

 

Hierna vertrekken we naar ons hotel, waar we vroeg aankomen, zodat we de gelegenheid hebben 
om onze verblijfplaats te verkennen en te genieten van de mogelijkheden van het 4* hotel.    



    

Dag 2 : Winterberg –  Bad Arolsen – Edersee – Bad Winterberg. 

(bezoek aan Warstein verplaatst naar 3de dag). 

S’morgens bezoeken we het Residenzschloss Bad Arolsen; de stamburcht van de familie Waldeck-
Pyrmont. Koningin Emma, echtgenote van Willen III groeide erop en wij krijgen een rondleiding 
door de pronkzalen van dit prachtige barokke kasteel uit de 18e eeuw door een lokale gids. Buffet 
lunch. 

. Na de middag rijden we naar Waldeck, een pittoresk stadje gelegen aan de 
Edersee, waar we een prachtig uitzicht hebben van op de oever van het 
stuwmeer op de imposante burcht, voorloopster van het barokke paleis van 
Bad Arolsen. Bezoek aan stuwdam, wildpark en of vrij. 

 Hierop keren we terug naar ons hotel. 

 

Dag 3 : Winterberg – Warstein—Rumsbeck-- Winterberg (164 km) 

Eerst rijden we noordwaarts naar de bierstad bij uitstek Warstein, bekend om één van de 
belangrijkste brouwerijen in de wereld die bier uitvoert naar zowat 60 landen. Het water in het 
Sauerland is van een bijzonder hoogwaardige kwaliteit waardoor de streek bekend is om zijn 
bieren. Warsteiner Welt in het Waldpark is één van de modernste brouwcomplexen van Europa. 
Met het hyper-moderne treintje maken we een 60-minuten durende rondrit door het  complex; we 
krijgen een boeiende uitleg en natuurlijk hoort proeven er ook bij.  

 

 

 

 

Na de lichte lunch naar Rumsbeck, bezoek aan de ertsmijn één van de 
grootste mijnbouwcentra van de regio Sauerland zijn de Erstmijnen in 
Ramsbeck. Tot 1974 was dit een belangrijke plaats waar erts naar boven 
werd gehaald. Toen de mijn niet meer winstgevend genoeg was, werd 
besloten om van de mijn een museum te maken. Het museum heeft een 
bovengronds en een ondergronds gedeelte. Boven de grond kun je de 



verschillende stations en oude mijnen bewonderen. In de filmzaal kun je de 
verschillende verhalen horen van de mijnwerkers en een aantal beelden 
bewonderen van het oude Ramsbeck. Na een bezoekje aan het bovengrondse 
gedeelte kun je ondergronds. Met een origineel treintje uit 1950 word je naar 
een diepte van zo’n 300 meter gereden. In de mijn kun je een rondleiding 
krijgen van een gids die je van alles vertelt over de geschiedenis van deze plek 
en het leven van de mijnwerkers. 

 

Dag 4: Winterberg—Siegen—winterberg  

Via Schmallenberg, een aantrekkelijk plaatsje, rijden we naar Siegen. Ook weer een naam met 
weerklank. Een van onze grootste schilders, Peter Pauwel Rubens, werd er geboren en de stad is 
bijzonder trots op dat feit. Al heeft de stad veel geleden in Wereldoorlog II, toch toont het fier zijn 
twee kastelen: het Unteres en Oberes Schloss. In het Oberes Schloss bezoeken we de  Rubenszaal 
Niet minder dan acht originele Rubens schilderijen worden er aan het publiek getoond. 

Oud en hypermodern ontmoet elkaar in Siegen: het Unteres schloss met dikke toren en de Real 

Hyper market. Lichte lunch en namiddag vrij of met gids bezoek stad. 

 

       

 

  

Via Bad Berleburg keren we terug naar ons hotel. 



 

 

Dag 5:  Winterberg – Arnsberg – Boottocht op de Möhnesee – Antwerpen  (368 km) 

 

 

 

 

Vandaag keren we terug naar onze thuisbasis, maar  maken ook deze dag interessant.  Eerst rijden 
we naar Arnsberg. Ook weer één van die steden rijk aan vakwerkhuizen en met een boeiende 
geschiedenis. We wandelen de hoofdstraat in en vernemen allerlei anekdotes over de mooie 
vakwerkhuizen. Uiteraard is er wat tijd voor een versnapering.  

 
daarna rijden we naar de Möhnesee. We hebben op onze reis reeds talrijke stuwmeren gezien, 
maar nu maken we een rondvaart op een van de interessantste van deze waterreservoirs. 
Gebouwd tussen 1909 en 1913 zorgt het meer voor de watervoorziening van het Ruhrgebiet. Net 
als bij de  Edersee  werd de dam zwaar beschadigd bij een bomaanval van de Britten in de nacht 
van 16 op 17 mei 1943, als onderdeel van Operatie Chastise. Er werd een groot gat geslagen met 
als gevolg een alles verwoestende vloedgolf en er vielen vele slachtoffers. De Duitsers wisten alles 
in 130 dagen weer te herstellen.  

 

Na een warm en heerlijk middagmaal, wordt het stilaan tijd om naar huis terug te keren. 

Onderweg een broodmaaltijd. 

 

 

 


